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Homilie zondag 15 Juni 2025 Tereken Sint Jozefkerk;    

Joh 16, 12-15 

 

Theofilii, door God-Geliefde-Mensen, 

 

In het laatste nummer van het tijdschrift van de Broeders van Liefde ‘Still’ ,  

een Magazine om even stil te vallen zoals het onderschrift vermeldt,  

staat het artikel’ ‘Behind closed Eyes’ of ‘Achter gesloten ogen, Waarom we meer zien als we minder kijken’. 

‘Wat als we onze ogen wat vaker sloten? 

Niet alleen om te slapen, 

maar ook om visuele prikkels te verminderen,  

andere zintuigen eens voorrang te verlenen  

of gewoon om naar binnen te keren in een wereld die alsmaar sneller draait. 

Zo schrijft de samensteller in de inleiding op p 10. 

Ik stel voor om dat dan nu ook even te willen doen. 

Voel Je echter vrij om daar niet op in te gaan. 

Maar blijf dan wel enkel met je aandacht bij jezelf en bestudeer intussen de andere mensen rond jou niet. 

 

Oké, wie even wil meedoen: we sluiten onze ogen. 

Voel even wat dit met Je doet. 
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Ga nu even terug naar de schoolbanken, nu als je nog student bent; 

naar het korte of verre verleden als Je schooltijd al achter de rug ligt. 

Zoom eens in op de Meester of Juf, de Leraar, Lerares of Prof waar Je meest aan gehad hebt op menselijk vlak,  

die je diepgaand geïnspireerd heeft,  

waar Je het mooiste en / of interessantste van geleerd hebt, die Je leven mee vorm heeft gegeven. 

En ga eens na, niet enkel vanuit je denken, maar vanuit je hele Zijn, 

hoe of waar die Mens nog ergens in Jou zit, in Jou leeft… 

Dank Je wel, open rustig Je ogen. 

Straks na de viering kan het ontmoetend zijn er misschien iemand iets over te vertellen.. 

Op onze Gezinsgroep vorige donderdag  stonden we stil bij het stukje tekst uit het Johannes-Evangelie van vandaag. 

Enkelen waren echt verontwaardigd, zelfs wat lastig om met zo een moeilijke en onverstaanbare tekst af te komen. 

‘ Gaan we daarmee mensen goesting doen krijgen om naar de mis te komen? Of om beter te leven?’ was hun reactie. 

En terecht, het ijn  op het eerste zicht onbegrijpelijk raadselachtige woorden van Jezus. 

Bij nader inzicht, wanneer we onze ogen sluiten en even naar binnen keren, 

ziet hier en daar iemand misschien licht achter zijn gesloten ogen en valt er licht op deze tekst. 

Net zoals onze meest bijgebleven dierbare Meester, man of vrouw of ergens tussenin,  

is Meester Jezus, Leraar - Rabbi -Rabbijn of Imam genoemd in andere levensbeschouwingen, 

een heel bekwame Meester. 

Waarom? Herinner je daarbij de kwaliteiten van Jouw Meester of Juf. 

Meester Jezus wil alleszins zijn Leerlingen iets van God laten ervaren,  

nieuwe  inzichten bijbrengen over wie God is , over wie de mens is,  

over hoe we op een vredevolle manier kunnen samen leven .  

Hij wil zijn leerlingen uitdagen te groeien, bij te leren, wijzer te worden. 
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Meester Jezus heeft daar heel veel over te zeggen en voor te leven 

én tegelijk zwijgt Hij over wat zijn Leerlingen nog niet kunnen dragen, nog niet kunnen verwerken. 

De Geest der Waarheid zal de weg wijzen wanneer Hij komt. 

Een bekwame leraar zoals Jezus zorgt ervoor dat zijn Leerlingen 

zelf kunnen uitzoeken wat Waarheid is. 

ook nadat Hij al lang geen les meer geeft aan Hen,  

 

De niet met de open ogen waarneembare  

én tegelijk zo sterk ervaarbare Kracht en Licht, Gods Leiding  

die Jezus zelf voortdurend had mogen ervaren, 

geeft Jezus door aan zijn Leerlingen. 

Hij toont hen de weg, hoe open te komen voor de Genezende of Heilige Geest, 

hoe af te stemmen op de golflengte van Radio Gods. 

Zodat ze ook na het overgaan van hun Geliefde meester  

zelf de Waarheid kunnen doorkrijgen, zelf weten wat waar en onwaar is, 

welke manier van geloof beleven het Rijk Gods werkelijk laat geboren worden.  

En anderzijds welke geloofsbelevingen en wetten machtsmisbruik zijn,  

waar God voor het eigen karretje gespannen wordt om te overwinnen, in te palmen, verheerlijkt te worden… 

Want een bekwame leraar is nederig, 

niet in de zin van minderwaardig noch zich kleiner voordoen. 
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Wel is Meester Jezus nederig omdat Hij zich ervan bewust is, net zoals mss   jouw Meester destijds, 

dat Hij niet de Bron is van alle Kennis en Wijsheid. 

Dat Hij een doorgeefluik is: Hij zal niet uit zichzelf spreken  

maar al wat Hij van Godswege hoort, doorkrijgt, begrijpt, 

geeft Hij door.  

Zoals Einstein verwoordde: ‘Ik heb mijn inzichten niet zelf uitgevonden, ik heb ze ontdekt in Gods schepping.’ 

Tenslotte, 

misschien ervaarde Je daarnet dat je dierbare Meester of Juf, 

je lieve Oma of Opa, Moeder of Vader ergens nog in Jou leven 

en Jij op Jouw beurt in je Geliefden, 

Zo is al wat God Vader en Moeder en Vriend en oneindig Al 

in Jezus aanwezig, en Jezus in de Vader. 

Zo kan God in elke Mens die zich laat doorstralen van Aanwezigheid, 

in deze Mens Thuiskomen  

en deze Mens als Golf van Liefde zich weer verbinden met en Thuiskomen In Gods Oceaan, zijn Bestemming, 

tijdens gebed en meditatie en over de dood heen. 

 

 

 

 

 

 


